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OPENING VAN DE VIERING  
Inleiding  
PK Aankondiging openingslied  DE VREUGDE VOERT ONS é 
 
 Gezongen kruisteken (Deus Trino ï Brasil)  

 

 

 



 

WOUTER  

 
 Vandaag maken we samen een bijzonder moment mee binnen onze 
 Gelovige en Franciscaanse gemeenschap van Heuvelland-West.   
 Onze pastoor, pater Kenny die een jaar en een half geleden  
 Gardiaan werd in Antwerpen, wat wil zeggen: lokale overste 
 Van een Franciscaanse fraterniteit, werd met ingang van 1 
 November door bisschop Johan Bonny tevens benoemd tot pastoor 
 In de stadpastoraal van federatie  Antwerpen- Warm-Noord.   

Priester Igor, die pastoor is in Ieper, en die door de 
wereldjongerendagen onze dikke vriend werd, werd met ingang van 
1 November benoemd tot administrator van federatie Heuvelland- 

 West.  Behalve het vormingswerk binnen de Youfrafraterniteit  
 Neemt Igor ook de jeugdpastorale verantwoordelijkheid die Kenny  
 Had, over van hem.   
 De viering van deze avond staat vanzelfsprekend volledig in 
 Het teken van dit gebeuren.  We veronderstellen dat dit ook de  
 Reden is, dat er deze avond een klein beetje  meer volk is dan  
 Anders.   
 Jullie zijn allemaal van harte welkom om dit moment met ons  
 Mee te beleven. 
 Heuvelland-West is de afgelopen 7 jaar onder P.Kenny uitgegroeid 
 Tot een stevige Franciscaanse vestiging é.  Het beleven van die  

Spiritualiteit heeft ons allen al heel veel deugd gedaan.   
Het is tevens de leidraad geweest in het pastorale handelen van ons 
binnen de jongerenpastoraal van Heuvelland en Poperinge en 
binnen het pastorale handelen van het interparochiaal Team van 
onze federatie.   
En nu krijgen we opnieuw een Franciscaanse priester.  We zijn blij, 
heel blij dat beide bisdommen, zowel bisdom Antwerpen als 
bisdom Brugge met ons hierin zijn meegestapt.      



 

Daarom nodig ik nu graag uit, onze deken Jos Gheysens, de deken 
van Poperinge om dit overgangsmoment officieel af te kondigen en 
in gang te zetten.   

 
Deken Jos :   
 

 
 
 
Kyrielitanie  
 

Igor :  
 
 

Als wij vanavond samen komen om te vieren is het omdat 
wij iemand willen vieren, danken en bidden;  
Hij is het eigenlij k wie ons hier samenroept, 
Hij is de gastheer van ons samen zijn, daarom willen wij 
Hem aanroepen, hem vragen om hier onder ons te zijn,  



 

Wij willen de Heer vragen zich over ons te ontfermen, dat 
wij Hem hier mogen ervaren.  
 

 
 

Nancy :  Heer Jezus, 
Jij bent  voor mij de  vriend die ik  ontmoet in de stilte van 
mijn hart.  
Je bent voor mij de vriend die er altijd iséébij mijn 
laché..bij mijn traan. 
Jij bent de vriend die me door en door kent, met mijn mooie 
en minder mooie  kanten, ééen  toch voel ik dat je van mij 
blijft houden.    Met  zoôn vriend voel ik me sterk. 
Wil je daarom hier bij ons zijn? Heer, wees hier aanwezig. 
 

 
 
Hans : Goedenavond, Jezus van Maria van Jozef van den 

Timmerman van Nazareth, 
Dag tsjolderende mensenbroer, 



 

Van ver en van dichtbij zijn we allemaal, stuk voor stuk, tot 
hier gekomen, ôt is een heel historie, omdat den Igor ï ge weet 
wel dieje mesjeu hier vooraan ï goesting en toelating heeft 
om hier met de mensen een schoon kerk te maken, in het 
vertrouwen dat zot zijn geen zeer doet. ôt Is schoon, Jezus, het 
doet me denken aan Erasmus, die zei ooit: ówat de zot op zijn 
hart heeft, dat straalt van zijn gezicht en klinkt uit zijn mondô. 
Ik wordt er helemaal gelukkig van als ik het zie en ik denk dat 
ook gij content zou zijn moest ge efkes tot hier komen. Awel, 
als ik daar is voor bad: ik wil bidden dat uw contentement 
mag stralen in deze viering, op deze dag, in deze 
gemeenschap, in heel de buurt en dat hier de toon gezet mag 
worden voor een schoon kerk.  Wil je daarom hier bij ons 
zijn?ò 
 

 
 

Matthia s: Heer Jezus 
Jij bent voor mij een vriend die samen met me op weg is. Jij 
geeft me raad wanneer ik die nodig heb. Je bent voor mij een 
luisterend oor. Je staat achter me, elk moment van mijn 
leven, en helpt me kiezen op de kruispunten die ik tegenkom. 
Telkens breng jij me opnieuw op het juiste spoor wanneer ik 
twijfel.  
Wil je daarom hier bij ons zijn?   Heer, wees hier aanwezig.  

 
Na iedere aanroeping zingen we:  DAN NOG KLAMP IK MIJé 
 
Eer aan God:  (Schollaert)  

 
 
 
 



 

OPENINGSGEBED   (PK) 
 
Jij die woont in J ouw ontoegankelijk licht,  
Jij die God bent, Jij tot wie wij ons nu keren.  
Uit de kring van vele gewone mensen 
Heb Jij uw kleine dienaar Franciscus uitgekozen  
Om Jou van nabij te volgen  
En méér dan zijn leeftijdsgenoten  
Jouw evangelie radicaal te beleven.  
In zijn voetspoor zag een frisse groep jonge mensen het levenslicht, 
Een groep jongeren, die Jouw kerk herstelde, 
En Jouw woorden en daden op hun leven toepasten. 
Op voorspraak van broeder Franciscus vragen wij Jou:  
Zegen vandaag de voorgangers van uw kerkg emeenschap 
Speciaal vandaag, hier in Heuvelland , 
Net zoals je dat bij Franciscus deed en bij de jonge mensen die hem 
volgden. 
Help ons om jouw evangelie te beleven, net zoals Franciscus dat deed. 
Verzamel ons, breng ons samen God, en laat ons volstromen met uw 
liefdesadem. 
Maak ons vol, van uw Heilige Geest, want dan zijn we tot veel in staat.  
Dit vragen wij, voor tijd en eeuwigheid.  Amen.  
 
DIENST  VAN HET WOORD  
 

Eerste lezing :  
 
We lezen je een verhaal voor uit óde drie gezellenô.   
 
Nadat Franciscus die overrompelende ervaring met de melaatse had 
gehad, ging hij terug naar de kerk van San Damiano.  Hij knielde neer 
voor het kruisbeeld en bad, met zijn ogen gericht op het gelaat van 
Christus.  Plotseling zag hij de mond bewegen.  De lippen kwamen uit het 
beeld naar voren en spraken hem toe met een vriendelijke stem: 



 

óFranciscus, zie je niet dat mijn huis in verval is?  Ga het voor mij 
herstellen.ô  Toen hij dit hoorde begon Franciscus te beven.  Hij zei: óDat 
zal ik doen, Heer.ô  Franciscus keek om zich heen en zag inderdaad hoe 
vervallen het kerkje van San Damiano erbij stond.  Hij stond op en begon 
het kerkje te herstellen.   
Maar de stem die vanaf het kruisbeeld tot hem had gesproken bleef 
rondzingen in zijn ziel.  Meer dan dat; Franciscus voelde dat Christus zelf 
in hem aanwezig was.  Zelfs de wonden aan de handen, voeten en de zijde 
van de Gekruisigde voelde hij branden in zijn ziel.  Aan het eind van zijn 
leven zouden deze wonden ook zijn lichaam tekenen. 
 
Overgang ï evocatief   (Matthias regelt?)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laat mij jouw ogen zijn, Ene,  
En kijk met mij mee:  
òZie hoeveel ellende er is, 
En wanhoop  
En leegte!õ 
 
Maar Jij richt mijn ogen  
En laat me zien  
Hoe mooi de wereld is,  
Vol hoop  
En liefde!  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laat mij jouw mond zijn, Ene,  
Ik zal voor Je spreken.  
Ik zal luid roepen  
ôdat er geen waarden en normen 
meer zijn,  
Dat deze wereld wordt beheerst  
Door geld en vijandschap,  
En niets en niemand anders!  
 
Maar Jij vormt mijn lippen  
En laat mij zeggen  
Dat mensen nog altijd goed zijn,  
Zoals zij geschapen zijn,  
En dat de grond waarop wij staan  
Nog altijd heilig is.  
 

Laat mij jouw handen zijn, Ene,  
Ik zal voor Je werken:  
ôZie, een stad van vrede zal ik 
bouwen,  
Een prachtig kunstwerk,  
En een tempel tot jouw eer.õ 
 

Maar Jij brengt mijn handen tot 
rust  
En laat mij voelen  
Hoe fris het water  is, 
Hoe zacht het mos,  
Hoe sterk de bomen,  
En hoe gevoelig mijn huid  
Als die naakt is.  
 
Ik bid je:  
Wees altijd in mij aanwezig,  
En maak alles wat ik doe  
Tot niets anders  
Dan een dienst  
Aan de aarde, de ander en Jou.  
 



 

Tussenzang : Zonnelied van Franciscus (versie Branduardi)  
 
Evangelielezing :   Vincent leest uit het Johannesevangelie 
 

 
 

Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor 
de schapen.  Een huurling , iemand die geen herder is, en die 
niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek 
en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf 
valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen;  de man is een 
huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. Ik ben de 
goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen 
mij,   zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn 
leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere schapen, die 
niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook 
zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, 
met één herder.  De Vader heeft mij lief omdat ik mijn leven 
geef, om het ook weer terug te nemen.  Niemand neemt mijn 
leven, ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het 
weer terug te nemen ï dat is de opdracht die ik van mijn Vader 
heb gekregen.ô 
Opnieuw ontstond er verdeeldheid onder de Joden om wat hij 
zei.  Veel mensen zeiden: óHij is bezeten, hij is gek. Waarom 
luisteren jullie nog naar hem?ô Maar anderen zeiden: óDit zijn 
niet de woorden van iemand die bezeten is, en een demon kan 
de ogen van blinden niet openen.ô 
 
 
 
 



 

Homilie door Vincent  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Overdracht  

- Rood kussen met sleutels op   

 

-  



 

o Reningelst kerk 
o De Klijte kerk  
o Loker kerk 
o Westouter kerk 
o Pastorij  
o Rivo Torto  

- Doorgeven van de pastorale zorg, gesymboliseerd door de 
herderstaf   

- Dan verder bevestigen van de pastorale bevoegdheden 
- Herdersstaffen worden aangebracht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ZEGENINGSLIED : óZegen Heer deze mensen voor uw aanschijnô   
 
 
IGOR:   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste IPT-leden, beste staf-ploeg van de 
jongerenwerking,  
jullie staan hier vooraan als symbool van de vele 
herders in onze parochiefederatie. De vele mensen die 
hier aanwezig zijn, die elk op hun eigen manier herder 
mogen zijn. 
Je ziet mijn staf is niet veel verschillend van jullie staf.  
Het is gemaakt van dezelfde houtsoort, het heeft 
hetzelfde ontwerp. Als broeders en zusters mogen we 
samen aan tafel gaan, vergaderen, soms iets eten en 
drinken.  
Maar het is met de hand gemaakt, met liefde en zorg, 
waarvoor dank Dirk, Zo is ieder staf ook anders. Zo 
zullen we ook allemaal anders zijn, elk zijn of haar 
eigen zorg of prioriteit.  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GELOOFSBELIJDENIS   = Ik waag de sprongé 
 
DIENST VAN DE TAFEL  
 
_ De omhaling is voor de jongerenpastoraal  
 

- Terwijl het altaar gedekt wordt, muziek van de muzikanten  
Muziek komt uit de film  (Des Chorists)  

 
 
 
Gebed over de gaven    (PK)   
 
Heer, God van ons leven, 
Al wat wij hebben komt uit Uw hand.  
Wanneer wij U onze gaven aanbieden 
Weten wij dat we ze enkel teruggeven aan U. 
Zegen ons doen en laten en vervul dit brood en deze wijn 
Met de volheid die enkel van U kan komen.   
Zo zullen wij nog inniger met U verbonden zijn.  
Door Christus onze Heer. 
Amen. 
 
Eucharistisch dankgebed   - gezongen  
 
Onze Vader ï gezongen  
 
 

Ieder staf heeft een Taukruis. Teken van ons 
gezamenlijke spiritualiteit die we gestalte 
willen geven in ons kerk zijn. Een 
parochiefederatie waar Franciscus ons help 
te vertaalslag van het evangelie te maken. 
Met een staf kan je elkaar aanporren, zodat 
de zaak vooruitgang kan maken. 
Je kan de staf gebruiken om op te steunen 
als het moeilijk wordt.  
Samen gaan we de boeiende opdracht 
tegemoet, wetend dat we niet alleen zijn, dat 
de Herder bij uitstek, Jezus, onze 
leermeerster, onze Herder zal zijn. 
Laten we daarom vragen om Zijn zegen. 

 


